
Burendag 2014. 

De voorbereidingen van de Burendag 2014 waren al een tijdje bezig voordat het echt 

zover was op zaterdag 27 september. 

 Zo had de werkgroep Samen Meer Asserstraat al meerdere bijeenkomsten achter de 

rug om alle achterliggende zaken op orde te hebben. Een bijeenkomst was b.v. met 

Pieter Posthumus van Landschapsbeheer Drenthe en Ari Koster. Hij heeft ons wegwijs 

gemaakt ( voor een klein deel) in het leven van de wilde bijen.       Nooit geweten dat er 

zoveel soorten zijn! 

 

               

Eerst werd er gezellig bijgepraat- dit is zo’n gelegenheid dat je ook eens “buren op 

afstand “spreekt onder het genot van een kopje koffie of thee. 

               



    

 

 

Na de officiële start met het welkomstwoord van de voorzitter en een dank woord voor 

Willem en Gonne, ging het programma van start. 

 

                             

 

 

 



                         Gerard vertelde wat het middagprogramma zou zijn. 

                                      

 

 George heeft eerst namens de werkgroep via een power point presentatie de opgedane 

kennis aan ons overgebracht. We begrepen dat er nu nog veel onbekend is, maar dat we 

door b.v. een aangepast maaischema en specifieke beplanting al een aardige stap kunnen 

zetten. Er is echter nog veel inventarisatie nodig.  

Een paar leden van de werkgroep ( met name Egbert en Gerard) hadden in de afgelopen 

tijd al een prachtig Bijenhotel gemaakt – dat werd later in de middag onthuld. 

 

                        

 

Na de power point presentatie van Georg vertrok ( bijna) iedereen voor een wandeling 

door de buurt om te laten zien dat er in de natuur al zeer geschikte omgevingsomstandigheden 

zijn die het plaatsen van een hotel onnodig maken. 



Eisen die aan een geschikte plaats gesteld worden zijn b.v. de ingang op het zuiden en 

geen regen op de voorkant van het hotel ( meestal vanuit het zuidwesten)  

 

                         

Voordat de hulptroepen driftig aan het werk gingen, werd er eerst een ontspannen 

balletje getrapt. 

Er was ook werk aan de winkel voor diegene die graag een klein formaat bijenhotel 

wilden – al snel stonden een paar ( “kleine”) grote vrijwilligers op! Harde werkers! 

 

                 

 

Met riet en een stuk pvc buis is het zo gepiept!  Op verzoek werd er een voor je 

gemaakt!  

 

Diegene die graag  een “geboord stammetje” als hotel willen kunnen zich melden 

bij de werkgroep( Egbert/ Gerard ) 



 

     

 

Aan belangstelling geen gebrek.                          Er werd nog lang en hard doorgewerkt! 

  

Intussen werden de voorbereidingen getroffen voor de inwendige mens. 



      

 

Ter gelegenheid van de (her) opening van Boerderij Kamps op 20 september kregen 

Willem en Gonne een vogelvoederhuis (met poot) aangeboden namens de Buurtvereniging.  

We wensen hun een florerend bedrijf op deze historische plek toe! 

 

             

Iedereen mocht een zakje bijenmengselzaad meenemen dan wordt onze straat volgend 

jaar nog kleurrijker! ( we duimen dat het in ieder geval op komt…) 



            

 

 

 

Het was nog lang gezellig! 

 

 


